Lichtje Branden  Hogere *De stem van Suzan  -  Lagere *De stem van Freek) 

H: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet
H + L: Wat als ik zeg dat het ook anders kan, 
Want waar jij bent ben ik geweest
En eigenlijk soms daar nog steeds
Ik schrik er dan ook niet meer zo van Niemand die naar je kijkt
Of even bij je blijft 
H: Middenin de mist ..  Om te vragen wat er is

H + L: Ik beloof ik laat de lichten aan
Dan voelt het donker niet zo zwaar
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden
Ik geloof dat soms de dingen gaan
Zoals ze in de sterren staan
Misschien moet al het mooie nog beginnen
Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou
Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou

H + L: Dagen dwalen in gevoel Twijfels over wat je zoekt
Soms wat verloren dat geeft toch niet
Besluit je om weer terug te gaan
Dan schuif ik graag je stoel weer aan
Weet dat er niets is veranderd hier
Iemand die naar je kijkt Of even bij je blijft
Middenin de mist  Om te vragen wat er is

H + L: Ik beloof ik laat de lichten aan, Dan voelt het donker niet zo zwaar, Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden
Ik geloof dat soms de dingen gaan, Zoals ze in de sterren staan
Misschien moet al het mooie nog beginnen
Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou
Ik laat een lichtje branden Ik laat een lichtje branden voor jou
